
FIETSREIS ZUID-AFRIKA KWAZULU NATAL EN 
SWAZILAND VAN 22 JULI T/M 12 AUGUSTUS 2011. 

DOOR 

HAN MELLAARD 
 

 De voorbereiding:  
Tegenwoordig wordt er automatisch een reisgids toegestuurd en krijg ik ook de nieuwsbrief 
via de mail van Cycletours. 
Bij het doorbladeren van de gids wordt mijn interesse gewekt door een nieuwe reis in Zuid- 
Afrika. Daar komt ook nog bij dat ik door voormalige reisgenoten word gemaild, dat ik maar 
met die reis moet meegaan; dan gaat hij zeker door. 
Na lang getwijfeld te hebben, besloten dat ik toch maar moet boeken. 
Weet inmiddels dat de reis doorgaat, nadat ik de nieuwsbrief van Cycletours heb gekregen. 
Cycletours bestaat 30 jaar en geeft op verschillende reizen cadeaus weg. 
Als ik op een bepaalde dag voor deze reis zou boeken, maak ik een kans op een  
Polar CS500. En tot mijn verbazing heb ik hem gewonnen, mooi meegenomen. 
Afspraak gemaakt bij de huisartsenpost in Zuidland voor eventuele injecties of malaria 
tabletten; blijken niet nodig te zijn. 
Aan Jan en Wil gevraagd of ze me weer op Schiphol willen brengen; is geen probleem. Bij 
de boeking aangegeven dat ik een fiets wil huren, dit i.v.m. de kosten en het gemak dat ik op 
Schiphol geen fiets hoef in te pakken. 
Tien dagen voor vertrek de reisbescheiden toegestuurd gekregen, waaronder de 
deelnemerslijst en het E-ticket. Vlug even kijken op de lijst of ik mensen ken en wat blijkt, van 
de dertien medereizigers ken ik er drie niet. 
Deelnemers: André, Frans, Cor, Corrie, Trui, Guus, Els, Ron, Trins. Harry, Tjeerd en Willy. 
Zesendertig uur voor vertrek de boardingpas vanaf mijn PC uitgeprint, scheelt weer tijd met 
inchecken. 
 
Vrijdag 22 juli  

Om 6 uur word ik door Jan en Wil opgehaald, gelukkig geen files richting Amsterdam, dus ik 

ben ruim op tijd bij de vertrekhal. Naar de incheck balie van de KLM voor het gate nummer, 

koffer op de bagageband en ik ben klaar voor vertrek. 

Vliegreis Schiphol-Johannesburg. 

Vertrek vanaf Schiphol, Amsterdam en aankomst in Johannesburg op de late avond. In 

Johannesburg worden we verwelkomd en naar een hotel nabij het vliegveld gebracht. 

Bij het wachten op onze bagage blijkt dat er een tas van 

André niet meer op de band staat, wel een vergelijkbare 

tas. Dit is dus flink balen, aangifte gedaan en 

telefoonnummer achter gelaten. Er zijn ook deelnemers 

die een eigen fiets bij zich hebben, deze moeten nog op 

de aanhanger van Monique geplaatst worden. Terwijl ze 

daar mee bezig was krijgt ze een telefoontje dat de tas 

terecht is, iemand had de verkeerde tas meegenomen 

en weer teruggebracht, wat een geluk voor André. Het is inmiddels middernacht als we bij 

het overnachting complex zijn, vlug nog wat drinken en naar bed. 

Ook nog kennis met Charles gemaakt, een hulp voor Monique tijdens deze vakantie, heel 

erg aardige Afrikaanse jongen.  

 



Zaterdag 23 juli 

Transfer naar Bethlehem  

Vandaag volgt er een transfer van circa 350 km naar 

Bethlehem, dat gelegen is in de Vrystaat provincie. 

We verlaten de drukke stad van Johannesburg en 

rijden via de ‘Mielie driehoek' (maïs driehoek) met 

zijn golvende velden met maïs, graan en 

zonnebloemen naar het dorpje Bethlehem dat 

gelegen is aan de oevers van de Jordaan rivier. We 

overnachten in een guesthouse in dit dorp. 

We gaan in het dorp een restaurant opzoeken om voor het eerst gezamenlijk te gaan 

dineren. Na het diner onze kamer opgezocht om wat voorbereidingen te treffen voor de 

eerste fietsdag de volgende morgen. 

 

Zondag 24 juli 

Bethlehem – Golden Gate 60km 

Deze eerste fietsdag brengt ons richting de 

Drakensbergen van Zuid Afrika We fietsen langs 

fascinerende rotsformaties richting het dorpje 

Clarens 

bekend 

om haar 

schoonheid, rust en kunstwerken. We kunnen in dit 

dorpje genieten van de omgeving op een terras met 

een welverdiend kopje koffie. De fietstocht gaat 

verder naar het Golden Gate National Park, een 

overweldigende en prachtig natuurgebied met 

unieke zandsteenformaties die oplichten in de avondzon. We overnachten op een camping in 

dit natuurpark. 

 

Maandag 25 juli 

Golden Gate – Sterkfonteindam 66km 

Via de prachtige en heuvelachtige 

Lichenpass fietsen we nog een stuk 

door het Golden Gate park met links 

en rechts fraaie rotsformaties en 

wellicht wilde dieren die in het gras 

landschap lopen te grazen. Alvorens 

we het park verlaten kunnen we een 

bezoek brengen aan het Basotho 

Cultural Village waar de traditionele 

leefwijze, architectuur en kunst van de 



voormalig thuisland Qwaqwa van de zuid Sothos, met haar haast onuitspreekbare hoofdstad 

Phuthaditjhaba (=ontmoetingsplaats van volkeren) richting Sterkfonteindam, het grootste 

stuwmeer van Zuid Afrika. Als je goed oplet, kunt je de majestueuze lammergier zien, dit is 

een belangrijk broedgebied voor deze vogelsoort die met uitsterven bedreigd is. Aan de 

oever van dit meer overnachten we op een camping. Daar het deze dag behoorlijk fris was 

en de weersverwachting gaf aan, kans op sneeuw. Aan het meer zijn er ook huisjes te huur, 

dus Monique besloot dit toch maar te doen. Goede keus, want in de avond begint het  

behoorlijk te sneeuwen, zeer uitzonderlijk. 

 

Dinsdag 26 juli 

Deze dag is het de bedoeling dat we naar Royal Natal National Park fietsen. Omdat er toch 

wel aardig wat sneeuw is gevallen, wordt de pas die wij over moeten fietsen, gesloten. We 

kunnen dus niet verder, de verwachting is dat we een dag moeten wachten. Daar het 

overdag toch wel ruim boven nul is, verdwijnt de sneeuw op de wegen vrij snel. Een ieder 

vult zijn dag op geheel eigen wijze in en omdat we in huisjes zitten is het goed toeven. 

 

Woensdag 27 juli 

Sterkfonteindam – Royal Natal National Park 52km 

We verlaten de hooglanden van de Vrystaat en 

vervolgen de route zuidwaarts via de 

Oliviershoekpas en komen zo in het Koninkrijk 

van de Zoeloes, KwaZulu Natal, binnen met aan 

de rechterkant de machtige Drakensbergen. De 

Drakensbergen zijn door de Unesco uitgeroepen tot 

Werelderfgoed, een keten van bergen die over een 

lengte van 

maar liefst 

1.000 km 

van het zuidwesten naar het noordoosten loopt. De 

hoogste top is 3.482 m waarmee de Drakensbergen 

het hoogste bergmassief van Zuid-Afrika is. In de 

Zoeloe taal heet de Drakensbergen Ukhahlamba, 

wat ‘barrière van speren’ betekent, vanwege de ruige 

pieken die in dit landschap voorkomen. 

We fietsen langs traditionele Afrikaanse dorpjes en 

maken voor het eerst kennis met het krijgsvolk, de Zoeloes. Al fietsend door dit vruchtbaar 

vallei met in de verte de pieken van de Drakensbergen komen we in het Royal Natal National 

Park en de Amfitheater, de bijnaam voor een imposante halve maanvormige bergwand in het 

park. Aan de voet van deze berg overnachten we op een mooie groene camping. 

 

Donderdag 28 juli 

Royal Natal National Park – Spioenkop 77km 

We verlaten de hoge pieken van de Drakensbergen en fietsen via een mooie, rustige weg 

door het Zoeloe landschap waar heuvels bezaaid zijn met traditionele hutjes en waar we 



regelmatig de weg moet delen met geiten en 

koeien die overal los lopen. Onderweg komen we 

ook vaak genoeg de vriendelijke gezichten van 

mee rennende Zoeloe kinderen tegen die juichend 

‘sanibona, Unjani?’ (hallo, hoe gaat het?) roepen of 

je een ‘high five’ willen geven. We fietsen verder 

langs het dorpje Bergville en over een grondpad 

naar het natuurgebied Spioenkop, dat zich uitstrekt 

rond het gelijknamige stuwmeer. Dit 6000 ha. grote 

wildpark is de woonplaats van de zeldzame witte neushoorn. Maar hier lopen ook 

blesbokken, elanden en giraffen vrij rond. Aan de oevers van het meer met ibissen en 

watervogels overnachten we op een camping. 

 

Vrijdag 29 juli 

Transfer Spioenkop – Dundee circa 100km, Dundee – Rorke’s Drift 56km 

Na een transfer van circa 100km begint deze fietstocht in het dorpje Dundee, het 

belangrijkste uitgangspunt voor het ontdekken van de slagvelden van KwaZulu Natal maar 

ook detoegangspoort tot Zoeloeland. We fietsen over een glooiende weg door een mooi 

landschap met prachtige vergezichten naar de 

Biggarsberg Knostropepas. Dit is een steile 

onverharde pas met een schitterend uitzicht over de 

vallei waar Boeren, Britten en Zoeloes met elkaar 

slaags raakten in bloedige conflicten. Tegenwoordig is 

het er rustig en leven de drie groepen er vredig samen 

en zij vertellen enthousiast over het turbulente 

verleden van de Anglo-Zulu oorlog. We overnachten 

in een hotel vlak bij de oude missiepost en tegenwoordige museum in Rorke’s Drift. 

 

Zaterdag 30 juli 

Rorke’s Drift – Babanango 63km 

De eerste 20km gaat over een goed begaanbare en glooiend grondpad (onverharde weg) en 

komt langs Isandlwana. Een eenzame heuvel zo 

genoemd door de Zoeloes omdat de vorm van de 

heuvel lijkt op de tweede maag van een koe! Maar 

het heeft bekendheid gekregen door De Slag bij 

Isandlwana. Een veldslag tijdens de Anglo/Zoeloe-

oorlog. Op 22 januari 1879 werd een Brits 

leger haast volledig afgeslacht door de Zoeloes. Je 

kunt hier zowel het museum als het slagveld 

bezoeken. Eenmaal op het asfalt volgt een rustige 

route langs glooiende graslanden naar het dorpje 

Babanango waar we in een guesthouse overnachten. 

 

 



Zondag 31 juli 

Babanango – Ulundi 54km 

Nog een dag fietsen we door Zoeloeland. Vlak buiten Babanago via een grondpad met  

Eucalyptusbossen en een lange afdaling komen we in de Acacia bedekte heuvels van de 

Ulundi vallei. We fietsen langs Dingaanstrat, de plek waar de Voortrekker leider Piet Retief  

en zijn volgelingen werden gedood en ook de koninklijke kraal was van Koning  

Dingane, Umgungundhlovu. We stoppen bij de ‘Spirit of Emkhoshi ‘ een heilige plaats  

waar in de vorm van een prachtig monument eer wordt gebracht aan alle oude Zoeloe  

koningen, iedere vorst wordt uitgebeeld door de hoorn van een dier. De route brengt ons 

verder naar de hoofdstad van Zoeloeland, Ulundi. Hier werd op 4 juli 1879 de laatste  

slag geleverd van de Anglo/Zoeloe oorlog waar 17 000 Zoeloes een verbitterde strijd  

leverden tegen de 5000 Britse militairen. De Zoeloes verloren omdat de speren gewoon niet  

opgewassen waren tegen de geweren. We overnachten in echte Zoeloe hutten met ‘s  

avonds traditioneel eten en dansen in uMuzi Bushcamp.              

 

Maandag 1 augustus 

Ulundi – Hluhluwe/Imfolozi Game Reserve 

Na het ontbijt 

bekijken we de 

tradities van de 

Zoeloes in het 

Ondini Cultural 

Museum, 

waarna we met 

de bus naar het 

Hluhluwe/Umfolozi Park rijden. Het enige park in officieel beheer van KwaZulu Natal waar de 

Big Five voorkomt. Opgericht in 1895, is dit het oudste wildpark in Zuid-Afrika samen met de 

nabijgelegen St. Lucia Reserve. Gelegen in het hart van Zululand, waar Zoeloe koningen 

zoals Dingiswayo en Shaka gejaagd hebben maar ook de eerste wetten over natuurbeheer 

maakten. Vandaag de dag struint Afrika's 'Big Five' (leeuw, olifant, luipaard, buffel en 

neushoorn) over de bloeiende savanne. Het park staat wereldwijd bekend om zijn witte en 

zwarte neushoorn beschermingsprogramma. Het gebied beslaat bijna 100 000 hectare en 

bevat een enorme verscheidenheid aan flora en fauna. In de bus rijden we door dit 



fantastische park op zoek naar de vele wilde dieren. Helaas, maar om begrijpelijke redenen, 

kunnen wij hier niet fietsen. We overnachten op een camping aan de rand van het park, met 

vogels als achtergrond muziek.  

 

Dinsdag 2 augustus 

Rustdag Hluhluwe/Imfolozi Game Reserve 

We hebben de gehele dag tot onze beschikking om deel te nemen aan de activiteiten bij de 

Lodge. Mogelijkheden: Genieten van een safariwandeling, het verkennen van het echte 

Afrika in deze ongerepte wildernis of een tocht in open safarivoertuig waarbij zowel de 'Big 5' 

als ook een overweldigende rijkdom aan vogels te zien zijn. Of een excursie of boottocht 

naar het nabij gelegen Hluhluwe meer met z’n vele krokodillen en nijlpaarden. ’s Avonds 

eventueel een nachtrit maken om ondermeer de leeuwen te zien die juist gedurende de 

nacht actief zijn. Ook gewoon lekker relaxen op de camping met het gefluit van de vele 

vogels als achtergrond muziek is mogelijk. We overnachten op dezelfde camping aan de 

rand van het park.  

 

Woensdag 3 augustus 

Hluhluwe Game Reserve - Lake St Lucia/Fals Bay Park 40km 

We fietsen vandaag richting het iSimangaliso 

Wetland Park een Werelderfgoed benoemd door 

Unesco. Het gebied beslaat zo'n 3280 km² aan 

natuurlijke ecosystemen. Het is een 

verbazingwekkend natuur fenomeen met maar 

liefst vijf ecosystemen binnen een relatief klein 

gebied. Het is een korte route waardoor we 

genoeg tijd hebben om het dorpje Hluhluwe te 

verkennen en om lekker rustig naar de camping 

te fietsen, waar we de omgeving van Falsbay 

kunnen ontdekken met zijn vele vogels en wilde dieren. Het park is gelegen aan de 

westoever van Fals Bay, waar we op de camping overnachten. 

 

Donderdag 4 augustus 

Lake St Lucia/Fals Bay Park – Mkhuze Game Reserve 73km 

We fietsen vandaag in een noordelijke richting 

over een grondpad langs ananas- en sisalvelden, 

de belangrijkste landbouw producten van deze 

omgeving. Er zijn ook veel privé parken langs 

deze route en de kans dat je wild ziet is groot. 

Aan het einde van de route richting Mkhuze 

wordt het pad heuvelachtig. ‘s Avonds 

overnachten we op de camping in het prachtige 

natuurgebied Mkhuze Game Reserve met de 

antilopen, zebra’s en giraffen als nieuwsgierige 

buren. 



Vrijdag 5 augustus 

Mkuzi Game Reserve – Pongola 75km 

We fietsen langs de uitgestrekte savanne van 

Noordelijke Zoeloeland richting de 

Pongolapoort Dam, ook bekend als de Jozini Dam 

dat aan de westelijke plateaurand van de Lebombo 

Bergen ligt. Het stuwmeer werd 

gebouwd in1970 voor de 

irrigatie van landbouwgrond, met name 

suikerriet. Via een schitterende en glooiende 

grondpad komen we aan de andere kant in een 

prachtige groene vallei terecht met suikerriet en subtropische vruchten plantage. In deze 

vallei overnachten we op een sfeervolle camping in een privé wildpark aan een meertje waar 

veel wild en vogels voorkomen. 

 

Zaterdag 6 augustus  

Pongola – Nisela/Nsoko 50/108km 

Paspoorten klaar houden! Vanaf Zulu Nyala 

Lodge fietsen we langs groenen velden via het 

dorp Pongola naar het koninkrijk Swaziland waar 

niet veel fietsers komen. Bij de kleine grenspost 

“Onverwacht” gaan we de grens over en fietsen 

via een onverharde weg langs de vele kleine 

nederzettingen van de Swazi’s. Je merkt direct 

dat het een uitermate vrolijk land is. De kleurrijk 

uitgedoste mensen lachen veel en zijn trots op 

hun zelfstandigheid. Het land is groen en 

vruchtbaar en is gezegend met een rijke natuur. We overnachten op de camping in het 

Nisela Nature Reserve. 

 

Zondag 7 augustus  

Rustdag Nisela Nature Reserve  

Rustdag ter eigen besteding. Je kunt vandaag 

lekker rustig aan doen op de camping of je kunt 

een wandel of fietstocht in het natuurpark maken 

voor een ontmoeting met het lokale wild en de 

talrijke vogels die hier voorkomen. Overnachten 

op de camping in het Nisela Nature Reserve. 

 

 

 

 

 

 



Maandag 8 augustus  

Nisela – Lituba Lodge 50km 

Met de imposante Lebombobergreeks aan je 

rechterzijde fietsen we door het weidse, glooiende 

landschap en komen we in de Lebombo streek. 

De streek wordt vooral gekenmerkt door zeer 

goed georganiseerde suikerrietplantages en 

suikerfabrieken. Op de achtergrond verrijzen de 

Lebombo bergen die de grens met Mozambique 

vormen en langzamerhand verandert het 

landschap van groene velden naar savana 

bosveld. 

Genesteld in de prachtige Swaziland laagland overnachten we in een lodge. 

 

Dinsdag 9 augustus 

Lituba Lodge – Manzini  70km 

Vandaag fietsen we verder het land in en komen we in het centrum van Swaziland terecht. 

De Manzini streek is vernoemd naar de huidige hoofdstad van Swaziland. De streek heeft de 

meeste industrie binnen het land, evenals de meeste inwoners. Onderweg komen we langs 

het dorpje Mpaka dat de thuisbasis is van Swazi Secrets, een reeks van natuurlijke 

cosmetica gemaakt van marula (inheemse boom) en andere inheemse natuurlijke oliën. 

Swazi Secrets is een ‘non profit’ bedrijf in eigendom van de vrouwen op het platteland.   

Een rondleiding 

in de fabriek is 

zeker de moeite 

waard. We 

overnachten in 

een hotel in het 

centrum van 

Manzini. 

 

Woensdag 10 augustus         

Manzini – Mlilwane Game reserve 50km 

Dit is de laatste fietsdag. We volgen de groene 

route door de Ezulwini Vallei. Ezulwini is 

                       de plaats met de meeste naamsbekendheid 

binnen Swaziland en biedt allerlei attracties. 

Vooral het houtsnijwerk is bekend geworden en 

wordt verkocht bij talloze kraampjes  

langs de weg. Aan het eind van de tocht arriveren 

we in het Mlilwane Wildlife Sactuary, het  

meest bekende park binnen Swaziland en ook het 

oudste park. Er leven onder meer  

buffels, giraffes, nijlpaarden, krokodillen, luipaarden, zebra's en tal van antilopen zoals  



koedoes, blesbokken en nyala's. We overnachten in zogenoemde traditionele 'beehive  

huts', de prachtige Swazi-hutten gebouwd in de vorm van een bijenkorf. 's Avonds ons  

laatste diner samen in het restaurant  en genieten we van een Afrikaanse zonsondergang   

gevolgd door traditionele Swazi-dansen. 

 

Donderdag 11 augustus       

Transfer Swaziland – Johannesburg  circa 350km 

Vliegreis Johannesburg – Amsterdam  We vliegen met 

KLM. 

Vanuit Mlilwane is 

er een transfer via 

een mooie route 

naar Johannesburg 

alwaar we het 

vliegtuig naar 

Amsterdam pakken. Onderweg maken we 

verschillende stops waar we eventueel nog de laatste curiosa kunnen inkopen ter 

herinnering aan een mooie en ultieme Afrika ervaring. 

Bij het vliegveld de fietsen in speciale dozen verpakken en op naar de incheckbalie en het 

lange wachten kan beginnen. We vertrekken om 23.30 uur. Bij het instappen is er 

consternatie over de fietsdozen, kunnen niet gescand worden en gaan daardoor niet op het 

vliegtuig. Dat is flink balen voor diegenen die ermee te maken hebben; fietsen komen pas 5 

dagen later.  

 

Vrijdag 12 augustus             

Aankomst Amsterdam De vlucht verloopt erg voorspoedig, verzorging op deze nachtvlucht is 

prima, gelukkig nog een klein beetje kunnen slapen. 

Landing om 11.30 uur, op naar de bagageband, deze komt erg snel. Afscheid nemen van 

medereizigers, inmiddels weer al afspraak gemaakt voor reünie, deze is 8 oktober. 

Koffer van de band gehaald en op naar de aankomst hal, alwaar Jan en Wil staan te 

wachten. Na een warm welkom, op naar Zuidland, daar nog wat bijpraten en de vakantie zit 

er weer op. 

 

Nog wat wetenswaardigheden:  

Fietstocht van 1100 km, met 11.000 hoogte meters. Afgezien vanwege de sneeuw dat we 

niet konden fietsen is het de rest van de vakantie prima weer geweest. De nachten, omdat 

het in deze periode in Zuid-Afrika winter is, zijn erg koud, maar met een beetje goede 

slaapzak heb je daar geen last van. 

Met dank aan mijn medereizigers voor het welslagen van deze vakantie. 

En natuurlijk ook mijn dank aan onze begeleiders Monique en Charles. 

 

 

 

 



Als je mijn vakantiefoto‟s wil bekijken, ga dan naar: 

 

https://picasaweb.google.com/han.mellaard/VakZuidAfrikaKwaZuluNatalEnSwaziland22Juli

Tot13Aug2011 
 

En neem ook eens een kijkje op www.silverburg.eu 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Han Mellaard. 
 
 
 
Bronnen: Informatie over de plaatsen en gebieden: Cycletours fietsvakantie 
 
 
 


